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Hetis woensdag.
Ik zit in de klas.
We hebben wiskunde.

Op het bord staat een som.
Rekenen is moeilijk.
Maar ik let niet goed op.

Ik denk aan Eva.

Ze heeft nu biologie.
In lokaal 4.
Ik ken haar rooster uit mijn hoofd.




Ik heb Eva net gezien.
In de pauze, op het plein.

Ze zag mij ook.
‘Hoi Tom)’, riep ze.

Toen draaide ze zich om.

Daarna keek ze niet meer.
Ze praatte met haar vriendinnen.
Met Elise en Lena.










Evaisisjaar, netalsik.

We wonen vlak bij elkaar.

We fietsen vaak samen naar huis.
In een groep.

Ik fiets het liefst naast Eva.
Dan praten we over school.

Over leraren en toetsen.

Ik zie Eva soms ook in het weekend.
Als we uitgaan.
Dan praten we altijd even.




Eva denkt dat ik haar gewoon
) o aardig vind.
Maar ik voel meer.

Ik loop vaak langs haar klas.

Om naar haar te kijken.

Mijn hart klopt sneller als ik haar zie.
Ik vind alles aan Eva leuk.

Ik ben verliefd.

Al maanden.






