
De man van 
de bloemen

Johan van Caeneghem

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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- 1 -

Jan loopt op straat.

Hij loopt niet snel.
Hij loopt niet langzaam.
Hij loopt gewoon.

Maar zijn hart klopt snel.
Want hij is nerveus.

Jan gaat naar de bakker.
Hij gaat een brood kopen.

Een wit brood.
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- 2 -

De bakker is niet ver weg.
Het is maar tien minuten lopen.

Jan gaat een hoek om.
Nog twintig meter.
Nog vijf …

Hij gaat naar binnen.

Er is niemand in de winkel.
Geen andere klant.

Daar is de verkoopster.
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- 3 -

‘Goeiemorgen’, zegt het meisje.
Ze heet Gloria.
Dat staat op haar schort.

‘Goeiemorgen!’, zegt Jan.

‘Wat zal het zijn?’, vraagt Gloria.
‘Een brood’, zegt Jan.
‘Een wit brood.’

‘Een heel of een half?’, vraagt 
Gloria.
‘Doe maar een heel’, zegt Jan.
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- 4 -

Gloria pakt het brood.
Ze snijdt het.
En pakt het in.

‘Nog iets anders?’, vraagt ze.
Jan zegt niets.
Hij kijkt naar het meisje.

‘Meneer? Nog iets anders?’

‘Nee’, zegt Jan. ‘Dat is alles.’
Hij betaalt.
En gaat naar buiten.


