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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Weer lang zitten

‘Leg je telefoon weg, Lahip.’ 
De juf geeft Lahip een boek en een 
schrift. ‘Eerst ga je de tekst lezen. 
Dan maak je de vragen.’ 
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Lahip ruimt zijn telefoon op. 
Hij kijkt naar de tekst. 
Weer een lang verhaal, denkt hij. 
Weer lang zitten. 
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Lahip wil muziek luisteren. 
De muziek die hij uit Algerije kent. 
Maar die kent niemand hier. 
Alleen de juf misschien. Want Lahip 
heeft haar over de muziek verteld. 
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Teun zit tegenover Lahip. 
Teun is al aan zijn taak begonnen. 
Hij haalt altijd hoge cijfers. En hij 
krijgt vaak complimenten van de juf. 

Lahip schuift heen en weer op zijn 
stoel. ‘Kom op, Lahip’, zegt de juf. 
‘Doe je best!’ 
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Dat zegt zijn vader ook vaak. 
Papa wordt dan boos. Maar Lahip 
doet echt wel zijn best. 
Soms lukt het gewoon niet!


