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Flitsen

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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‘Vergeet niet om ’s nachts 
de deur op slot te doen.
Denk ook aan de hond!
En niet uitgaan, hè?’
‘Ja, ja, het komt goed. Gaan jullie 
maar rustig weg. 
Ik ben geen klein kind meer.’

Het is vrijdagmiddag vijf uur.
Daar gaan ze: mijn moeder en 
haar vriend Erik.
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Mijn ouders zijn gescheiden.
Erik is de nieuwe vriend van mijn 
moeder.
Ze gaan een weekend weg met de 
camper. Ze gaan naar zee.

Ik blijf thuis met mijn broer Mitch 
van 18.
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Ik ben 15, bijna 16. En ik ben blij.
Lekker een weekend alleen.
Geen moeder die op je let.

Ik ben ook blij voor mama.
Mama is gelukkig met Erik. 
Ze lacht weer.
Nu denkt ze niet alleen meer 
aan mij en Mitch.
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Mijn moeder wil nooit weg.
Mitch is veel aan het sporten 
en aan het werk.
En dan ben ik alleen thuis. 
Dat wil mama niet. Maar nu wel. 
Want Sara is het weekend bij mij.
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