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Tom werkt aan zee.
Hij werkt in een restaurant.
Hij is kok.

Tom werkt laat.
Hij gaat laat naar huis.
Hij heeft een auto.

Hij is alleen op de weg.
Hij is moe.

Hij zet de radio aan.

Maar hij valt in slaap.
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Tom wordt wakker.
Hij ligt op zijn rug.

Naast zijn auto.

Wat is er gebeurd?
Zijn auto is kapot!

Hij staat op.
Zijn rug doet pijn.

Waar is hij?
Wie is hij?

Hij weet het niet!






Tom loopt.
Waar naartoe?
Hij weet het niet.

Het is nacht.
Het is donker.

Hij loopt in een bos.
Er is geen mens.

Tom loopt lang.
Het is koud.

Dan ziet hij een huis.



