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Roxane van Iperen (1976) woont in het huis ’t Hooge Nest. 

In dit boek schrijft zij over de onderduikers die in de oorlog 

in ‘t Hooge Nest woonden. 

Dan gaat de bel van de voordeur. 

‘Aufmachen!’, klinkt een Duitse stem. ‘Openmaken!’ 

Lien loopt door de grote hal naar de voordeur. 

Intussen ruimen Janny en Bob snel de laatste 

verdachte spullen op. Te veel glazen op tafel. 

Te veel peuken in de asbak. Een krant van het verzet.  

Lien maakt het kleine luikje in de voordeur open. 

Buiten staat een groep Duitse soldaten. 

 
Lien en Janny zijn twee joodse zusjes uit Amsterdam. 

In de Tweede Wereldoorlog gaan ze in het verzet. 

Ze moeten met hun familie onderduiken voor de 

Duitsers. In de bossen bij Naarden vinden ze een 

veilige plek, samen met andere onderduikers. 

Maar voor hoe lang? 

Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl

9 789086 967186

Lezen in gewone taal
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MAAK KENNIS MET DE NIEUWSTE TITELS VERKRIJGBAAR BIJ 
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’t Hooge Nest
Roxane van Iperen 

Hét boek dat iedereen gelezen moet 
hebben. Dit is een prachtig, bijzonder 
en ontroerend verhaal; Roxane van Iperen 
neemt de lezer mee van begin tot eind. 
Je voelt de angst en onzekerheid van de 
hoofdpersonages. En je leest over hun 
moed. In ’t Hooge Nest leer je de joodse 
zusjes Lien en Janny kennen. Zij sluiten 
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog  
aan bij het verzet  - met gevaar voor eigen 
leven. In de bossen bij Naarden runnen 
ze samen een onderduik- en verzetshuis: 
’t Hooge Nest. Dat lijkt een veilige 
plek voor hun families en de overige 
onderduikers. Maar voor hoe lang?

• Hertaling: Jet Doedel 
• 136 pagina’s | paperback
• Leesniveau: A2/B1
• Reeks: Leeslicht
• ISBN 978-90-8696-718-6
• € 16,50 Verschijnt 20 september 2022

Eenvoudig Communiceren schrijft makkelijke boeken en kranten voor mensen die lezen lastig vinden. 
Elk jaar brengen we een catalogus uit met al onze beschikbare titels. In deze najaarsaanbieding lees 
je over de nieuwste boeken: zo nieuw dat ze de catalogus niet hebben gehaald. 



TWEETALIGE BOEKEN VOOR MENSEN UIT 
EEN ANDER LAND DIE NEDERLANDS LEREN

Анароза знаходить собаку
Коли Анароза забирає своїх дітей зі школи,

за ними йде собака. Собака не бажає відходити від 

них. Анароза намагається зробити все, щоб знайти 

власника. Але потім вони усвідомлюють, щоце дуже 

особливий собака. Вони хочуть, щоб він завжди був 

поруч. Але потім дзвонить телефон…

Anarosa vindt een hond
Als Anarosa haar kinderen uit school ophaalt, loopt er een 

hond achter hen aan. De hond wil niet meer weg. Anarosa 

doet er alles aan om zijn eigenaar te vinden. Ondertussen 

komen ze erachter dat het een heel bijzondere hond is. 

Ze willen hem eigenlijk het liefst houden. Maar dan gaat 

de telefoon...

isbn 978-90-8696-714-8

9 789086 967148
eenvoudigcommuniceren.nl

lezenvooriedereen.be
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Anarosa vindt een hond / 
Анароза знаходить собаку
Willemijn Steutel 

Voor de groeiende groep Oekraïners in Nederland publiceren wij een Nederlands-
Oekraïens boek op leesniveau A1. Je leest over Anarosa. Wanneer zij haar kinderen 
uit school ophaalt, loopt er een hond achter hen aan. De hond wil niet meer weg. 
Anarosa doet er alles aan om zijn eigenaar te vinden. Ondertussen komen ze erachter 
dat het een heel bijzondere hond is. Ze willen hem eigenlijk het liefst houden. 
Maar dan gaat de telefoon...

• Vertaling in het Oekraïens: Vertalingsbureau Perfekt 
• 66 pagina’s | paperback • Leesniveau: A1
• ISBN 978-90-8696-714-8 • € 16,50

ISBN 978 90 8696 713 1

9 789086 967131

Anne Frank wordt geboren in Duitsland in 1929. 

De Joodse familie Frank verhuist in 1933 naar 

Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog duiken 

ze onder in het ‘Achterhuis’. Daar schrijft Anne haar 

wereldberoemde dagboek.

Hoe zag het leven van Anne eruit? Dat lees je in dit 

boek in twee talen: het Nederlands en in het Pools. 

Beide teksten zijn op A2 leesniveau. Ideaal om een 

nieuwe taal mee te leren!

eenvoudigcommuniceren.nl

lezenvooriedereen.be

Anne Frank 
in het kort

Anne Frank 
w skrócie

Anne Frank in het kort

Anne Frank w skrócie

NEDERLANDS | POOLS

Anne Frank urodziła się w Niemczech w 1929 roku. 

Żydowska rodzina Frank przeprowadziła się do 

Amsterdamu w 1933 roku. W czasie II wojny światowej 

ukrywali się w ‘tajnym aneksie’. Tam Anne pisze swój 

pamiętnik, znany na całym świecie.

Jak wyglądało życie Anne? Możesz o tym przeczytać 

w tej książce w dwóch językach: holenderskim i 

polskim. Oba teksty są na poziomie czytania A2. 

Idealny do nauki nowego języka!
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Anne Frank in het kort /  
Anne Frank w skrócie
Marian Hoefnagel

Voor iedereen die al Pools kan en zijn of haar Nederlands wil verbeteren, is er de 
Nederlands-Poolse versie van Anne Frank in het kort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vlucht Anne Frank met haar ouders en zus naar Amsterdam. Ze duiken onder in het 
Achterhuis. Daar schrijft Anne haar wereldberoemde dagboek. Hoe zag het leven 
van Anne eruit vóór, tijdens en na de jaren in het Achterhuis? Dat lees je in deze 
extra makkelijke uitgave over het leven van Anne Frank. Met foto’s en stukjes uit het 
dagboek. Dit tweetalige boek is geschreven op leesniveau A2.

• Vertaling in het Pools: Eliza Malinowska-Szacoń 
• 116 pagina’s | paperback • Leesniveau: A2
• ISBN 978-90-8696-713-1 • € 16,50

ISBN 978 90 8696 713 1

9 789086 967131

Anne Frank wordt geboren in Duitsland in 1929. 

De Joodse familie Frank verhuist in 1933 naar 

Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog duiken 

ze onder in het ‘Achterhuis’. Daar schrijft Anne haar 

wereldberoemde dagboek.

Hoe zag het leven van Anne eruit? Dat lees je in dit 

boek in twee talen: het Nederlands en in het Pools. 

Beide teksten zijn op A2 leesniveau. Ideaal om een 

nieuwe taal mee te leren!
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Verhalen van
Nasreddin
Hodja

Nasreddin
Hoca 
Hikayeleri

Anne Frank in het kort

Anne Frank w skrócie

NEDERLANDS | TURKS

Anne Frank urodziła się w Niemczech w 1929 roku. 

Żydowska rodzina Frank przeprowadziła się do 

Amsterdamu w 1933 roku. W czasie II wojny światowej 

ukrywali się w ‘tajnym aneksie’. Tam Anne pisze swój 

pamiętnik, znany na całym świecie.

Jak wyglądało życie Anne? Możesz o tym przeczytać 

w tej książce w dwóch językach: holenderskim i 

polskim. Oba teksty są na poziomie czytania A2. 

Idealny do nauki nowego języka!
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Verhalen van Nasreddin Hodja / 
Nasreddin Hoca Hikayeleri
Eenvoudig Communiceren

Werk jij met mensen uit Turkije die graag Nederlands leren? Dan zullen ze 
de Verhalen van Nasreddin Hodja / Nasreddin Hoca Hikayeleri (leesniveau A2) 
zeker waarderen! De imam Nasreddin Hodja speelt de hoofdrol in elk van de 
korte vertellingen. Hij houdt de mensen graag een beetje voor de gek. En hij 
doet de dingen vaak anders dan normaal. Zit Nasreddin Hodja achterstevoren 
op zijn ezel? Dan zegt hij tegen de mensen dat de ezel achteruitloopt. 
Nasreddin Hodja verzint voor elk probleem een oplossing. Maar hij heeft 
wel zo zijn eigen manier om tot die oplossing te komen … 

• Vertaling in het Turks: Şerife Arıöz 
• ca. 128 pagina’s | paperback • Leesniveau: A2
• ISBN 978-90-8696-722-3 • € 16,50 Verschijnt december 2022



Scherp
Marlies Verhelst 

Nura gaat samen met haar vrienden Cherry, Dean en Osman naar de horecaschool. 
Ook heeft ze een bijbaan als kassamedewerker in een parfumerie. Op een dag krijgt 
ze de schrik van haar leven wanneer een gemaskerde overvaller binnenkomt en 
haar bedreigt met een mes. Na een paar dagen thuis besluit ze weer naar school 
te gaan. Daar werkt toevallig net een nieuwe stagiair, maar Nura vindt dat hij zich 
verdacht gedraagt. Dan hoort ze hem iets zeggen …

• ca. 90 pagina’s | paperback • Leesniveau: A2
• ISBN 978-90-8696-721-6 • € 14,00 Verschijnt 1 november 2022

Lokaal 14 
Annemijn Verleysen

In dit verhaal lees je over lokaal 14, waar Nederlands les wordt gegeven. Aan Jakob 
die vroeger een dief was. Aan Ammar die vlinders voor een klasgenoot voelt. 
Aan Hanan die nog niet zo lang in Nederland woont. En aan Sharifa die leert fietsen. 
Alle cursisten hebben hun eigen verhaal, maar ook één ding gemeen: ze willen de 
Nederlandse taal onder de knie krijgen.   

• ca. 80 pagina’s | paperback • Leesniveau: A1/A2
• Reeks: Vlaamse kortverhalen 
• ISBN 978-90-8696-720-9 • € 16,50 Verschijnt 22 november 2022

isbn 978-90-8696-717-9

www.lezenvooriedereen.be

www.eenvoudigcommuniceren.nl
9 789086 967179

Lezen in gewone taal

Gormah is geboren in Liberia, Afrika. Daar ontmoet ze een 

Nederlandse man. Ze trouwt met hem en komt naar Nederland.

Haar nieuwe leven zit vol uitdagingen; een nieuwe cultuur, 

een nieuwe taal. Dat ze niet kan lezen en schrijven, maakt 

het extra lastig. Daardoor begrijpt ze veel dingen niet. 

Ze raakt er zelfs door in de schulden.

Gormah moet hard werken om haar schuld af te betalen. 

Er is soms zelfs niet genoeg geld om haar kinderen brood 

mee te geven naar school. Dan neemt ze een besluit: 

ik ga Nederlands leren lezen en schrijven. Dan kan zoiets 

nooit meer gebeuren!

Nu kan Gormah lezen en schrijven. Ze wil ook anderen 

daarmee helpen. Ze is Taalambassadeur voor Stichting 

Lezen en Schrijven.

In dit boek lees je haar bijzondere en inspirerende 

levensverhaal, in makkelijke taal. Ze schreef het zelf op, 

samen met haar docent Wine Baljet.

Kijk voor meer informatie op leeslicht.nl. 
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Gormah Dade – het verhaal van een vechter
Gormah Dade en Wine Baljet

Gormah komt uit Liberia in Afrika. Toen er oorlog kwam, moest zij vluchten en 
ontmoette een Nederlandse man. Ze raakten verliefd, trouwden en verhuisden 
naar Nederland. Haar man had een eigen bedrijf en werkte keihard. Helaas zat 
het tegen en leende hij veel geld. Zoveel dat hij in de schulden raakte. Toen 
de bank hem geen geld meer wilde lenen, gaf hij Gormah een papier om te 
tekenen. Gormah kon toen nog niet lezen en zette haar handtekening. 
Maar pas later hoorde Gormah dat ze toen € 50.000,- had geleend. Dat was 
het moment dat ze besloot om Nederlands te leren. 

• 136 pagina’s | paperback • Leesniveau: A2/B1
• Reeks: Leeslicht
• ISBN 978-90-8696-717-9 • € 10,00

Weer een uitgave met makkelijke 

korte verhalen voor in de NT2-lessen!

De geheime tuin 
Frances Hodgson Burnett

Waan jezelf in een andere wereld tijdens het lezen van De geheime tuin. Het boek 
verscheen voor het eerst in 1911 en is een ontroerende klassieker voor jong en oud. 
De geheime tuin gaat over het weesmeisje Mary. Ze woont bij haar oom in Engeland 
in een groot huis in een afgelegen gebied. Op een dag komt Mary erachter dat ze 
niet het enige kind is. In het grote huis blijkt ook haar neefje te wonen, die trouwens 
net zo onaardig en eenzaam is als Mary. Maar dan vinden ze samen de verboden en 
verwaarloosde geheime tuin…

• Hertaling: Joost Kingma • 64 pagina’s | gebonden 
• Leesniveau: A2/B1 • Reeks: Wereldverhalen
• ISBN 978-90-8696-587-8 • € 14,50

Een inspirerend levensverhaal voor 

iedereen die leert lezen en schrijven

Mini-thriller voor jongeren



Max Verstappen –  
to the MAX
Frans van Duijn

De jongste coureur ooit die Wereldkampioen 
werd in de Formule 1 is onze Nederlandse Max 
Verstappen. Wie kent hem niet? We zien hem 
schitteren op de racebaan en ook daarbuiten in 
reclames en commercials. In Max Verstappen 
– to the MAX lees je over deze raceheld. Over 
zijn familie waar racen al vroeg een belangrijke 
rol speelde. Over de momenten met Jos 
Verstappen, de soms strenge vader van Max die 
hem dag in dag uit traint. En natuurlijk over de 
bijzondere races en overwinningen, waarvan de 
een nog spectaculairder is dan de ander.

• ca. 80 pagina’s | paperback | geïllustreerd
• Leesniveau: A2
• ISBN 978-90-8696-719-3 
• € 16,50 Verschijnt half oktober 2022

Op 12 december 2021 werd Verstappen de eerste  

Nederlandse Formule 1-wereldkampioen ooit!

Al deze titels zijn te bestellen via www.eenvoudigcommuniceren.nl of via www.lezenvooriedereen.be 

Heeft u vragen? Mail dan naar info@eenvoudigcommuniceren.nl of naar info@lezenvooriedereen.be

Over Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Voor veel mensen zijn ‘gewone’ boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenoudig 
Communiceren boeken in toegankelijk Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, 
kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen 
mensen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen 
en brengt het plezier in lezen terug.

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN
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