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Op het plein

Karim is 20 jaar.
Hij woont in een dorp.
Hij woont samen met zijn 
vader en moeder.

Karim houdt van voetbal.
Hij pakt zijn bal en gaat naar 
een plein.

Daar zijn kinderen.
En hun ouders.

Het is mooi weer.
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Karim gaat het plein op.
Hij trapt tegen de bal.
Hij rent.

Hij is goed.
Hij is snel.
Hij is sterk.

Dan stopt hij.

De kinderen kijken naar hem.
En de ouders ook.

Karim lacht.
De ouders lachen terug.

Voetbal
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Karim pakt zijn bal.
En gaat naar huis.

‘Hoe is het buiten?’, vraagt 
zijn vader.
‘Mooi’, zegt Karim. ‘Lekker 
warm.’
‘Dan ga ik een eindje 
wandelen’, zegt zijn vader.

Huis


