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Kolonialisme is een actueel onderwerp in hedendaagse debatten. Want wat moet er gebeuren met
gestolen kunst? En moet de koning excuses aanbieden aan voormalige kolonién? Het nieuwe boek

Kolonialisme uit de CHANGE-serie van uitgeverij Eenvoudig Communiceren beschrijft een beknopte
geschiedenis van kolonialisme en bekijkt het onderwerp vanuit verschillende perspectieven.

Vroeger en nu
Veel Europese landen hebben een koloniaal verleden. Het koloniale verleden van deze @
landen heeft wereldwijd nog steeds impact op het heden. Zo stellen sommige musea
gestolen kunst tentoon. En bestaat er nog steeds institutioneel racisme. Het boek
Kolonialisme verbindt het koloniale verleden met hedendaagse debatten over racisme,
kunst en rechtvaardigheid.

KOLONIALISME |

(On)afhankelijk?
In de vorige eeuw werden veel kolonién onafhankelijk. Maar in de praktijk blijft de invioed van
kolonisators vaak groot. Ook grote bedrijven hebben veel macht in de ex-kolonién. Zij maken
misbruik van goedkope arbeidskrachten. Welke Nederlandse multinational heeft bijvoorbeeld een
groot deel van Nigeria en Brunei in haar bezit? Dat lees je in dit boek.

Dialoog

Het boek beschrijft niet alleen daders: ook de ervaringen van verzetsstrijders komen aan bod.
Hierdoor kunnen lezers zich beter inleven in gekoloniseerde volkeren. Zij waren niet alleen
slachtoffers, maar stonden op tegen het kolonialisme. Hiermee creéert het boek een dieper
bewustzijn over het koloniale verleden. Kolonialisme beschrijft dit complexe onderwerp in duidelijke
taal. En hoopt zo een dialoog op gang te brengen wat leidt tot verandering.
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Over CHANGE

CHANGE is een serie van uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Deze serie is gemaakt voor idealisten
en mensen die veranderingen willen in de wereld. Voor iedereen die een betere, leefbare wereld
voor zich ziet. Dat is nu dringender dan ooit. Daarom bestaat de serie CHANGE uit handzame boeken
over belangrijke onderwerpen als migratie, feminisme, klimaatverandering en kolonialisme.
Geschreven met een vlotte pen, wetenschappelijk onderbouwd en voorzien van bronnen. Boeken om
te leren, inspireren en veranderen.



