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Verhuizen

‘Wow, wat groot!’
Bilal rent het appartement in.
‘Rustig, jongen!’, zegt Nafi, 
zijn moeder.
‘Niet rennen!’, zegt Issa, zijn 
vader.

Nafi, Issa en Bilal komen uit 
Somalië. Ze zijn al twee jaar 
in Nederland.
Al die tijd woonden ze in een 
opvangcentrum.
Maar vandaag gaan ze 
verhuizen.
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Het appartement heeft een 
woonkamer, een keuken en 
een badkamer met douche. 
En twee slaapkamers.

Het is op de vierde verdieping.
Aan de voorkant zijn twee 
grote ramen. Er komt veel zon 
binnen.

Er staan al wat meubels.
Maar Nafi en Issa moeten er 
meer kopen.

Douche
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Geluk

‘Het is echt mooi en groot’, 
zegt Issa.
Nafi loopt naar het raam.
‘Je kunt het park zien’, zegt ze.
‘Daar kunnen we voetballen!’, 
roept Bilal.
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‘Rustig, jongen’, zegt Nafi. 
‘We wonen hier niet alleen.’

‘Hoeveel is de huur ook 
alweer?’, vraagt Issa.
‘400 euro’, zegt Nafi.
‘Dat is niet veel.’
‘We hebben geluk’, zegt Nafi.
‘Zeker weten’, zegt Issa.


