AHMAD WIL AAN HET WERK
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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



In Nederland

Ik heet Ahmad, en ik kom uit Syrié.
Maar nuwoon ik in Nederland.
Sinds anderhalfjaar.

Samen met mijn ouders en mijn
zusje Samah.

We wonen in een flat. Op de vierde
verdieping.



Mijn vaderis al drie jaarin
Nederland. Hij werkt in een garage.
En heeft snel Nederlands geleerd.

Samahis11. Zijgaat naarde
basisschool.

Mijn moeder gaat ook naar school.
Een school voor volwassenen.

Ik ben 16. Ik zit op het ISK.

Daar leer ik Nederlands.

Lezen en schrijven gaat goed.
Maar praten vind ik soms moeilijk.






Vieze woorden

Ik zit op voetbal. Daar moet ik ook
gewoon Nederlands praten.

De jongens uit mijn team helpen mij.
Zijleren mij nieuwe woorden.

Nette woorden en vieze woorden.

Op school leer je alleen nette
woorden. Maar maak je een fout bij
het voetbal? Dan roepen de jongens
echt geen nette woorden!






