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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Weg

Teun weet het zeker. Hij had zijn 
telefoon net nog. Op het schoolplein. 

Hij maakte een foto van zichzelf en 
Rawa. Maar nu is de telefoon weg. 



Niet in zijn jas. Niet op de tafel. 
Nergens. 
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Teun steekt zijn hand omhoog. 
Maar de juf ziet hem niet. 

‘Juf!’, roept Teun. 
Juf kijkt op: ‘Nu even niet. Ik ben 
Mohamed aan het helpen.’ 
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‘Maar …’ 
Juf praat alweer tegen Mohamed. 

Rawa zit naast Teun. ‘Wat is er?’, 
vraagt ze zacht. 
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‘Mijn telefoon is …’, begint Teun.  

Maar de juf roept: ‘Teun! Stop met 
praten. Rawa heeft haar werk nog 
niet af.’




