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Over de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen is veel gezegd en geschreven. Toch
blijft ongelijkheid bestaan. Vrouwenrechten, het nieuwste boek uit de CHANGE-serie van uitgeverij
Eenvoudig Communiceren, werpt een kritische blik op de geschiedenis van vrouwenrechten en de
voortdurende strijd om gelijkheid.

Van machtsposities naar onderdrukking
Nu moeten vrouwen vaak vechten om gezien te worden. Terwijl zij zo’n 10.000 jaar
geleden juist vaak in machtposities zaten. Ze maakten belangrijke besluiten en

VROUWEN
werden gerespecteerd. Hoe veranderde de positie van vrouwen door de tijd? Het RECHTEN

boek Vrouwenrechten gaat dieper op deze vraag in.

De eerste feministen
Zo maken lezers kennis met belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. Van een Keltische legerleidster
die wraak nam voor de moord op haar man, tot schrijfster Mary Wollstonecraft die een pleidooi
schreef voor de rechten van vrouwen. Deze vrouwen waren pioniers van feministische bewegingen
en streden voor gelijke rechten — of waren simpelweg niet voor de poes.

Verschillende culturen en religies

Het boek gaat daarnaast dieper in op de positie van vrouwen in verschillende culturen en religies.
Hoe worden vrouwen gezien in China? En hoe beschrijft de Koran vrouwen? Zo krijgt de lezer een
breed beeld van vrouwenrechten. Het boek toont aan dat de strijd voor vrouwenrechten verre van
voltooid is. In veel landen blijft gelijke behandeling een belangrijk werkpunt. Bovendien wordt
benadrukt dat vrouwenrechten niet alleen voor vrouwen zijn: het komt ook ten goede aan mannen
en de samenleving als geheel.
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Over CHANGE

CHANGE is een serie van uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Deze serie is gemaakt voor idealisten
en mensen die veranderingen willen in de wereld. Voor iedereen die een betere, leefbare wereld
voor zich ziet. Dat is nu dringender dan ooit. Daarom bestaat de serie CHANGE uit handzame boeken
over belangrijke onderwerpen als migratie, feminisme, klimaatverandering en kolonialisme.
Geschreven met een vlotte pen, wetenschappelijk onderbouwd en voorzien van bronnen. Boeken om
te leren, inspireren en veranderen.



