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Marco zit in zijn bestelwagen.
Hij rijdt door de stad.

Marco brengt pakjes rond.
Hij rijdt van hier naar daar.
Naar overal in de stad.

Soms brengt hij 40 pakjes
per dag.

Dat is veel, denkt hij.
Te veel.
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De baas van Marco heeft nog
een andere bestelwagen.
Maar hij wil geen tweede
chauffeur aannemen.

Te duur, zegt hij.
Jij kunt het werk best alleen.

Niet waar, denkt Marco.
Ik moet altijd te snel rijden.

En dat is gevaarlijk.
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Marco komt aan bij een
kruispunt.
Het licht springt op rood.

Maar Marco rijdt door.
Hij kent het kruispunt.

Er is geen camera.

En ook geen politieagent.
En hij moet snel zijn.

Hij stopt bij een huis.
En geeft een pakje af.
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Het is 12 uur.
Tijd voor de lunch.

Marco parkeert bij een
supermarkt.
Dat doet hij altijd.

Soms koopt hij daar nog iets.

Maar nu eet hij gewoon een
boterham.
En drinkt hij koffie.
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Hij heeft niet veel tijd.

Nog geen 15 minuten.

Dan moet hij weer rijden.

Hij moet nog 20 pakjes brengen.
Hij pakt een papier met de
adressen.

En kijkt hoe hij moet rijden.

Wat veel kilometers!, denkt hij.
En dat door zo’n drukke stad.
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