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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



Geen zin

Het is half vijf.
Mama zit op de bank.
Papais aan het werk.




Mijn zus Emine van 12 zit boven
met een vriendin. En Elaf, mijn
jongste zus van 9, speelt buiten.



Ik zit naast mijn moeder. Ik heb geen
zin om huiswerk te maken.

‘Omer, moet je niet naar De Giraf?’,
vraagt mijn moeder.
‘Vandaag niet, morgen weer’, zeg ik.




Ik werk na schooltijd altijd bij
supermarkt De Giraf. Ik spaar voor
een scooter.

Het werk is niet echt leuk. Maar het
is wel altijd gezellig in De Giraf.

Dat komt door mijn vrienden: Daan,
Rik, Emma, Elena en Ahmad.
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Verdrietig

Ik heb vrij vandaag.

Ik ben blij dat ik thuis kan zijn.

Want mijn moeder is verdrietig.

Mijn oma is ziek. De moeder van mijn
moeder.

Oma woontin Turkije, samen met opa.

Opa en oma zijn naar Nederland
gekomenin1974.

Erwas toen geen werk in Turkije.
In Nederland was wel werk.
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In 1996 zijn opa en oma teruggegaan
naar Turkije. Dat was moeilijk, want
hun kinderen wilden niet mee.

Maar opa miste Turkije heel erg.
En oma ging met hem mee.




Mijn opa zei tegen zijn kinderen:
‘Jullie moeten goed studeren en veel
geld verdienen. Dan kun je vaak naar
Turkije komen om ons te bezoeken.’
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Oma

De telefoon gaat, het is opa.
Het gaat heel slecht met oma.
De dokter kan niets meer voor
haardoen.

Omais thuis. Opa zorgt voor haar.

Samen met neven, nichten, ooms
en tantes.
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Omais blij met alle zorg, maar ze
mist haar kinderen. Ze mist vooral
mijn moeder Ayse.

Oma heeft gezegd: ‘Ayse is mijn
dochter. Kan Ayse niet voor mij
zorgen?




Opa zegt: ‘Ayse, als je mama nog wilt
zien, moet je nu komen.’

Mijn moeder huilt.

Ze kan niet naar Turkije. Want ze
moet voor ons zorgen. Emine en Elaf
kunnen niet alleen thuis zijn.

En eenvliegticketis duur. Ze heeft
nietin één keer zoveel geld.
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