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Nikki loopt op straat.
Ze is alleen.

Ze |loopt naar de bushalte.

Nikki loopt met een witte stok.
Ze ziet heel slecht.

Nikki is bijna blind.






Het is 8 uur.
Daar komt de bus.

Nikki stapt in.
Dat is geen probleem.
Nikki kent de bus.

Ze kent ook de chauffeur.
Hij heet Jos.

Goeiemorgen, Nikki!
Goeiemorgen, Jos!
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Nikki gaat voorin zitten.
Dicht bij Jos.

Soms praat ze met hem.
Dat mag normaal niet.
Maar Jos vindt het fijn.

Hoe is het met de muziek?,
vraagt Jos.
Prima, zegt Nikki.

Nikki studeert piano.
Daarom gaat ze naar de stad.
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Om kwart voor g is Nikki in de
muziekschool.
De les begint om g uur.

Nikki heeft een goede lerares.
Ze komt uit Rusland en heet
llona.

De les duurt tot half 12.
Dan neemt Nikki de bus terug

naar huis.

Z0 gaat het elke zaterdag.
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