
5

Naar de sloot

Het is zondagochtend.
De zon schijnt en het waait een 
beetje. 
Ik pak mijn fiets uit de schuur.
Ik heb een tas en een hengel bij me.
Ik ga vissen.
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‘Waar ga je naartoe, Daan?’, 
vraagt mijn broer Chris.
‘Naar de sloot, bij de brug’, 
zeg ik. 



7

Alleen

Mijn vrienden zijn weg vandaag.
Mijn beste vriend is Rik. 
Ik zit bij hem in de klas.
We voetballen in hetzelfde team. 
En we werken allebei bij supermarkt 
De Giraf.
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Omer, Ahmad, Elena en Emma 
werken daar ook.

Soms spreken we samen af in het 
centrum. Of bij iemand thuis.

Maar vandaag ben ik alleen.
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Rik gaat met zijn familie naar zijn 
oma.
Omer moet leren. Hij heeft morgen 
nog een toets.
Ahmad helpt zijn vader in de tuin.
En Emma en Elena houden niet van 
vissen.
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Spannend

Op school zijn de toetsen al klaar. 
De zomervakantie begint bijna.
Ik ben vrij van de supermarkt.
Er is geen voetbal in de zomer.
Nu is het tijd om te vissen.

Ik ga in mijn eentje.
Mijn broer vindt vissen saai.
Maar ik vind vissen leuk.
En ik vind vissen ook spannend. 
Wat zal ik vangen vandaag?
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‘Nou, ik ga hoor. Tot vanmiddag’, 
zeg ik.

‘Veel plezier’, zegt mijn moeder.
‘Doe je best’, zegt papa. ‘Ik heb best 
zin in een visje vanavond.’


