ELENA IN HET PRETPARK
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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



Moe

Ik zit in de kantine van supermarkt
De Giraf.

Hier werk ik als vakkenvuller.
Vandaag begin ik om half zes.

Ik drink thee met mijn beste
vriendin Emma.
Wij werken vanavond samen.



Daan, Riken Ahmad zijn er ook.
Gezellig.

Alleen Omeris er niet vandaag.
Zijn moeder is naar familie in Turkije.
Hij moet thuis op zijn zusjes passen.



‘Ik ben moe’, zeg ik tegen Emma.
‘Elke dag school, werken, huiswerk.
School, werken, huiswerk. Altijd
hetzelfde.’

‘la, saai, zegt Emma. ‘En ik moet thuis
ook nog helpen met schoonmaken en
koken. Want mijn moeder heeft haar
been gebroken. Ik wil wel eens een
dagvrij.




Rood

‘Het is half zes, jongens’, zegt meneer
Sterk, de chef. ‘Aan het werk.’

Ik werk vandaag met Ahmad bij de
melk enyoghurt.

‘Hoi, Ahmad. Hoe gaat het?’, vraag ik.
‘Hé, Elena. Goed, hoor. En metjou?’
‘Ook goed. Ik ben alleen een beetje
moe’, zeg ik.

Ik kijk om me heen. Ik zie dat Emma
met Rik staat te praten.






En daar komt Daan aan.

‘Niet zo naar Rik kijken, Elena’,
zegt Daan. ‘Je moet de melkin het
koelvak zetten.’

Ik word rood. Weet Daan soms dat
ik verliefd ben op Rik?

Hijlachten loopt door.




