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Mariam leest een boek.

Het is een dun boek.
Met weinig woorden.

Ze leert Nederlands.
En dat is moeilijk.

Maar het gaat.
Beetje bij beetje.

Ze leest twee pagina’s.
Dan doet ze het boek dicht.
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Mariam gaat naar buiten.
Boodschappen doen.

Ze doet haar jas aan.
Want het is koud.
Veel kouder dan in het land  
waar ze geboren is.

Ze pakt een tas.
En gaat de straat op.

Er is wat wind.
Maar het regent niet.
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Het is nog altijd vreemd.
Lopen in deze stad.

Met al die mensen.
Die er allemaal anders uitzien.

Veel blanke mensen.
Maar ook zwarte.

Lange haren, korte haren.

In auto’s, trams, bussen en 
de metro.


