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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Joost
 
Voor de klas staat een man. 
‘Ik ben Joost’, zegt hij. 
‘Jullie juf is ziek. Vandaag ben ik jullie 
meester. En ik wil meteen een paar 
afspraken maken.’ 
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Dat klinkt niet goed, denkt Jasmin. 
Die Joost ziet er nu al boos uit. 

‘Als ik praat, zijn jullie stil’, zegt de 
meester. 
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Wanda Wind

FRRRT! Jasmin wordt rood. 
Joost ook. ‘Wie was dat?’, vraagt hij. 
Jasmin wil eigenlijk niets zeggen.  
Maar Joost kijkt naar Rawa. 
Straks krijgt zij de schuld. 
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‘Ik heb een wind gelaten’, zegt Jasmin 
zacht. 
Iedereen moet lachen. 

‘En wie ben jij?’ 
Joost kijkt Jasmin streng aan. 
‘Ik ben …’ 
‘Wanda!’, zegt Helen. ‘Ze heet Wanda. 
Wanda Wind.’ 

Jasmin moet nu ook lachen. 

‘Wanda dus’, zegt Joost.


