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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Laat

Yusef is laat. Heel laat.
Om 9.00 gaan we, had de juf gezegd. 
Dat is over één minuut! 

Snel loopt Yusef de straat in.  
Voor de school staat een bus. 
Gelukkig, ze hebben gewacht! 
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Iedereen zit al in de bus. 
Alleen de juf staat nog buiten. 
‘Fijn dat je er bent!’, zegt ze. 

‘Ja’, lacht Yusef. Hij stapt in de bus.  
Ook de juf stapt in.  
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Yusef kijkt rond in de bus. 
Waar zit Umar? 

‘Kom maar naast mij zitten’, zegt de 
juf. ‘Dan kunnen we meteen weg. 
Jij mag bij het raam.’ 
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Snoep

De bus rijdt weg. 
Yusef kijkt naar buiten. 
Gisteren had hij nog zin in deze reis. 
Fijn, een dag weg van school. Een dag 
zonder rekenen en taal. 
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Maar nu zit hij naast de juf. 
En Yusef wil veel liever naast Umar 
zitten. 
Hij wil zijn eten met hem delen. 
En het snoep dat in zijn tas zit. 

Dat snoep mag de juf niet zien.  
‘Je mag geen snoep meenemen’, 
heeft de juf gisteren gezegd. 

Maar toch heeft Yusef snoep in zijn 
tas gestopt. Soms kun je iets doen 
wat niet mag, vindt hij.


