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Welkom

‘Welkom bij El Peluquero', zegt Tulio.
Hij lacht vriendelijk naar de vrouw die

binnenkomt.
De vrouw is klein en heeft zwarte

krullen.

Tulio wijst naar een stoel.
‘Gaat u zitten zegt hij tegen de vrouw.



Ze gaat zitten.
Tulio kijkt naar haar in de spiegel.
Hij vraagt: ‘Wat kan ik voor u doen?’

De vrouw zegt: ‘Ik wil mijn haar wat
korter.

‘Prima’, zegt Tulio. ‘Wilt u ook wat
drinken?’

Tulio is kapper.
El Peluquero is zijn kapsalon.



Trots

Vandaag is het druk in de kapsalon.
Het is vrijdag. En dan komen er altijd
veel klanten.

Gelukkig is Tulio niet alleen. Zijn zus
Sofia is er ook.



Kapsalon El Peluguero is van Tulio en
Sofia samen. Tulio knipt en Sofia doet
de administratie.

Broer en zus zijn trots op hun eigen
kapsalon.
Ze hebben de zaak nu twee jaar.

De kapsalon is niet groot. Het is maar
een klein gebouw.

Het gebouw staat tussen twee grote
winkels in. In een drukke straat in de
stad Rotterdam.




